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Van de voorzitter...

Soms horen de medewerkers van de stichting wel eens zeggen dat “Schoten weer op de kaart
staat’. Nu bezit het Noord-Hollands Archief sinds kort een prachtige kaart van Schoten die de
oudst bekende van dit gedeelte van Haarlem is. Deze ‘Caert van Schoten’ dateert uit de
periode 1525-1550 en zou zijn geproduceerd om een juridische kwestie op te lossen. Hadden
wij als stichting deze kaart niet willen hebben? Ja en nee. Ja, omdat het natuurlijk een prachtig
document is voor diegenen die zich met de historie van Schoten bezighouden maar aan de
andere kant zijn wij juist blij dat een gerenommeerde instelling als het Noord-Hollands
Archief deze kaart in de collectie heeft opgenomen zodat ter plaatse onderzoek gedaan kan
worden en deze voor het publiek nu toegankelijk is. Verder is de wijze van conserveren
uiteraard in het Noord-Hollands Archief vele malen beter dan hoe wij dat zouden kunnen in
onze beperkte ruimte (wij zoeken nog immer naar een nieuwe opslag zoals u in eerdere edities
heeft kunnen lezen).

Op donderdag 3 februari organiseerden wij in het Parochiecentrum Schoten een
donateursavond die goed bezocht werd. Centraal op deze avond stond de ‘Caert’ die werd
toegelicht door de heer Alexander de Bruin, hoofdconservator van de Historische Atlas. Op de
website van het Noord-Hollands Archief is de kaart inmiddels tot op kleine details te
bekijken en te vergroten.

Wat staat verder op ons programma? In deze editie kunt u de aankondiging lezen voor een
nieuw Schoterpraatje op 14 mei en verder hebben we nog wat weetjes en aardigheidjes die u
zullen aanspreken. Wij zorgen, met dank uiteraard aan u als donateur, dat schoten op de
‘Caert’ blijft staan, op die uit de 16% eeuw én op die van vandaag!

Frank Boorsma, voorzitter SHS

Schoterpraatje

Op zaterdagochtend 14 mei organiseert onze stichting weer een Schoterpraatje. De locatie is
deze keer de Algemene Begraafplaats aan de Kleverlaan. De rondleiding over de historisch
zeer interessante begraafplaats zal worden verzorgd door de vermaarde rondleider en
Haarlemkenner Thon Fikkerman.

Het aantal deelnemers is beperkt tot maximaal 20 personen maar bij meer aanmeldingen zal
een tweede rondleiding worden gehouden op een later datum. Men dient zich wel (vanaf 7
mei) telefonisch tussen 17 en 19 uur aan te melden bij de heer H.C. Wieringa,
telefoonnummer 023 — 5263341.

Deelnemers kunnen zich die zaterdagmorgen om 10.00 uur melden bij de abri op de
begraafplaats, ca. 75 meter van de ingang. De duur zal ongeveer 1% tot 2 uur zijn. Er zijn
geen kosten aan verbonden. Wij hopen op mooi weer, een goede opkomst en een boeiende
rondleiding.



Ingezonden

Onderstaand verhaal is afkomstig van een van onze donateurs, Ingrid van Beek uit de
Overtonstraat.

Wilt u ook een keer iets schrijven voor ons Nieuwsblad? Graag! Neem contact op met de
redactie.

Waar komt de naam Overton vandaan? Deze vraag heeft ons lange tijd bezig gehouden vooral
toen wij ons huis een naam wilde geven.

Van de vereniging hadden wij al gehoord dat deze naam afkomstig is van een baken dat heeft
gestaan aan het Spaarne. Het baken gaf aan dat men Haarlem uit voer of in kwam varen,
maar meer was bij hen niet bekend. Met mooie letters werd de naam “over den ton” op de
luifel geschilderd. Maar nu komt het. Om straatgenoten duidelijk te maken hoe men aan deze
naam komt, wil ik graag een gestileerde afbeelding van het baken op de voordeur schilderen.
Maar hoe zag dit baken er uit? Met de voorzitter werd druk gemaild over een afbeelding. In
het boek Zeven Heerlijkheden — Uit de geschiedenis van Oud-Schoten onder redactie van dr.
Tj.W.R. de Haan, staat een afbeelding hiervan. Toen we het boek toevallig in een winkel in
Deventer zagen, hebben we het direct gekocht. We zijn er erg blij mee.

Ik wil nog even iets vertellen uit het boek over deze geschiedenis. De buitenplaats Overton
was eigendom van Nicolaas van der Laan die er met zijn gezin gedurende de zomermaanden
verpozing zocht voor de vele op hem rustende zorgen. Het was een eenvoudig, landelijk
verblijf met moestuin op het zuiden en een kristallen vijver. De Graaf van Bossu heeft tijdens
het Haarlems beleg hier zijn hoofdkwartier gehad en de Spanjaarden hebben dit in 1573 met
de grond gelijk gemaakt.

Adriaan Loosjes schrijft over de buitenplaats:

“Zijn naam komt van een Ton die als baak voor de Schepen staat aan het Spaarne voor deze
plaats. Bij den aanleg van een karperkom achter de plaats, in het laatste der 16de eeuw, heefi
men nog verscheidene doodsbeenderen uitgegraven, zijnde hieromtrent geweest de
Begraafplaats der Spanjaarden ten tijde van de belegering van Haarlem.

Fototekst: Dit is de hooggeplaatste ton, die als baken diende voor schepen, die het Spaarne bevoeren. Naar deze
ton is het buiten Overton genoemd.
“Aan het Tonnetje” is naar een tekening van P. van Loo.



Uit de schriften van de veldwachter...

Zoals wij eerder hebben gemeld, bezitten wij een aantal schriften met vooral krantenknipsels met
aantekeningen die de veldwachter van Schoten in de jaren 1920-1927 heeft bijgehouden. Ook voor
deze editie heeft de redactie weer wat berichten doorgenomen en kwam o.a. het volgende tegen.

Ondéujdéﬁjk- vieesch, dchoten - 3 september 1920

OJ: aanwijzing van de Dchotensche politie zijn door den {,eur‘fﬁj&ﬁ&ﬂ&‘t te
Hooarlom: in beslag genomen 2 geslachte varkens, waarvan een gedeelte der
organen door den eigenaar reeds waren verwijderd.

ﬁ{;’ nader onderzoek bleken de dieren fijdende te zijn geweest aan viekziokte,
waarom zij door het @f&ﬂfa’tﬂ‘ Sachthuis zijn verbrand.

De etgenaar scheen het niet noodiy gecordeeld te hebben keuring aan te vragen
en gaf voor, de dieren te willen bereiden tot wagensmeer. .. hetgeen met recht in
twijfe/ kan worden getrokken daar zick een 4-tal personen met aangespannen
veertuig in de nabijheid bevonden, waarvan de aanwezigheid deed inzien, dat de
inbeslagneming van de cadavers juist op tijd was geschied.

Onder de tram, dchoten - 19 februari 1923
Gristeravend emstreeks half twaalf heeft op den eﬁﬁaﬁfnraatwej nabij de jm
Gijzenvaart cen jongeman, J.HE. genaamd en wonends to ‘Schoten - die in
staat van dronkenschap verkeerde — zich voor de stoomtram Horlom-otonaar
geworpen. THij werd ernstiq aan hoofd en boenen verwond en is naar do
Mariastichtin 1g te HHoarfom verveord
Den machinist van de stoomtram treft geen schuld: Bij infermatie doelds men
one meds, dut do teestand ven TE. geen onmiddelijke zorq baart.

En tenslotte een waarschuwing uit de krant van 17 mei 1921 (maar het had ook vandaag kunnen zijn):

Voorda /faamc'ye motom:;'dér.f - ﬂe.zen kunnen mj mededeelen, dat de Jao/i’tz'e -
vooral in dit seizoen ~ zeer nauwlettend zal toezien op eventueele overtretﬁnjen

van de maximum-snelheid?!



Het zoekplaatje uit de wintereditie

In de wintereditie hebben wij een foto geplaatst met de vraag of u het herkende. Hierop is een
aantal reacties binnengekomen. Uiteindelijk hebben wij uit vijf ontvangen antwoorden die de
meest nauwkeurige omschrijving gaven een winnaar getrokken. Deze winnaar is de heer
H.Pijpstra, die de boekenbon van 10 euro met zijn goed antwoord heeft gewonnen.

Dank aan alle reacties. Het juiste antwoord: De foto is genomen tijdens een processie rondom
de inwijding van de nieuwgebouwde kerk aan de Rijksstraatweg op 22 maart 1936, dus dit
voorjaar precies 75 jaar geleden. Deze kerk werd gewijd aan *Onze Lieve Vrouwe van Zeven
Smarten en de H. Bavo’ door de bisschop van Haarlem, Mgr.Huibers. De kerk, nu de
Mariakerk geheten, werd in gebruik genomen met de viering van een pontificale hoogmis en
een sacramentsprocessie.

Een opmerkelijke steen...

Sommigen van u hebben het misschien al eens
gezien, maar velen vermoeden wij, nog niet. In
het grasveld aan de Berkenstraat ligt onder een
boom een steen met hierop de datum 5 mei
1945. We weten natuurlijk allen welke
¢ betekenis deze datum heeft. Maar is er een
verhaal of gebeurtenis aan deze steen
verbonden? Wie heeft de steen geplaatst en
waarom Jjuist hier? Zijn er
bewoners/Schotenaren onder u die het ons
kunnen vertellen? Misschien waren ouderen
onder u getuige van de plaatsing en/of
onthulling ervan. Graag zouden wij het van u vernemen. Het is geen zoekplaatje zoals in het
vorige nummer omdat we er zelf geen antwoord op weten, maar als u het verhaal hierachter
kent, zullen wij van die geschiedenis in een volgende editic zeker melding maken en uw
verhaal opnemen.

Historisch Cafe Haarlem op 20 juni: Haarlem in de Sixties!

Het Noord-Hollands Archief organiseert regelmatig een thema-avond onder de naam
‘Historisch Café Haarlem’. Dit wordt georganiseerd in samenwerking met de Historische
Vereniging Haerlem, het Historisch Museum Haarlem, Stichting Vrienden van het Noord-
Hollands Archief en onze eigen Stichting Historisch Schoten. De eerstkomende bijeenkomst
zal zijn maandag 20 juni en het thema is ‘Haarlem in de Sixties. Roaring... of rustig?’. En dat
heeft allemaal te maken met het feit dat wij het jaar 1961 (50 jaar geleden) deze zomer extra
belichten omdat wij dat jaar de stedenband met Osnabriick aangingen. En het jaar dat de
‘Sixties’ begonnen...

De avond begint om 20.30 uur maar vanaf 20.00 uur kunt u reeds naar binnen en daar wordt u een
kopje koffie aangeboden. De kosten zijn € 2,50 voor de avond en u kunt zich aanmelden via
http://www.noord-hollandsarchief.nl/historisch-cafe//97/428/ of via 023 5172700.

Redactie: Frank Boorsma en Ellen Kerkvliet — van Holk
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