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Van de voorzitter

Het is in april tien jaar geleden dat een groep liefhebbers van onze lokale historie zich actief
begon te richten op de geschiedenis van de verdwenen gemeente Schoten. In dat jaar 2002 lag
de annexatie precies 75 jaar achter ons en men wilde daar graag aandacht aan besteden. De
Werkgroep Historisch Schoten was ontstaan en opereerde aanvankelijk vanuit het
Schoterrechthuis, toen nog in gebruik door welzijnsorganisatie Radius. Er werd een
tentoonstelling opgezet en er verschenen artikelen over de geschiedenis van de hand van Theo
Kooijman in de weekbladen. De interesse in Schoten bleek groot, waardoor er steeds meer
vrijwilligers bijkwamen die iets wilden betekenen. Na een klein jaar, op 19 februari 2003,
werd de werkgroep omgezet in Stichting Historisch Schoten. Tien jaar wordt er nu aan de weg
getimmerd en inmiddels is de geschiedenis van Schoten bij velen bekend.

Behalve Theo Kooijman waren ook Marcel Smeenk en Joop de Ridder initiatiefnemer. Joop
de Ridder is ons in februari helaas ontvallen. Elders in deze editie een terugblik op deze
bijzondere man en zijn betekenis voor de lokale geschiedschrijving. Verder o.a. een
vooruitblik naar onze tentoonstelling over scholen die in voorbereiding is, aandacht voor het
boek van auteur Ferry Tromp en weer een opmerkelijk bericht uit de Schoter politiedossiers.
Wij hopen weer een mooi Nieuwsblad voor u samengesteld te hebben!

Hartelijke groeten,
Frank Boorsma

Schoolherinneringen uit
voormalig Schoten

Alle donateurs zijn van harte uitgenodigd voor
opening van de tentoonstelling over onderwijs
in het voormalig Schoten.

We zien u graag op zaterdag 14 april om
12.00 uur in de bibliotheek aan de Planetenlaan.

School aan de Overtonstraat




Joop de Ridder (1929 - 2012)

Op woensdag 8 februari van dit jaar overleed Joop de Ridder op de leeftijd van 82 jaar. Een kort In
Memoriam met dank aan onze medewerker Theo Kooijman.

Joop de Ridder woonde met zijn vrouw Cis ruim 45 jaar in de voormalige pastorie, naast de
Mariakerk. Het is dan niet zo vreemd dat hij veel interesse had voor de geschiedenis van deze kerk en
die van Schoten. In 1992 was hij de man die samen met Henk Wieringa, Wim Ruigrok en Theo
Kooijman een tentoonstelling over Schoten verzorgde in het Historisch Museum aan het Groot
Heiligland. Er werd veel werk voor verzet en Joop zorgde voor materiaal uit het archief van de
parochie Schoten.

In het najaar van 2001 kwam Theo Kooijman in gesprek met Marcel Smeenk, opbouwwerker bij
welzijnsorganisatie Radius. Het onderwerp was de geschiedenis van Schoten en alles wat daar bij
hoort. Hoe zou deze bijzondere geschiedenis onder de aandacht gebracht kunnen worden?

Meteen gingen de twee naar Joop de Ridder om hierover van gedachten te wisselen. In de achtertuin,
grenzend aan de begraafplaats van de Mariakerk, werden plannen gemaakt om een groep te vormen,
die in hoofdzaak drie doelstellingen had, namelijk om de bewoners van Haarlem-Noord kennis te
laten maken van de geschiedenis van Schoten, toezicht te houden op enkele monumenten die het
voormalige dorp nog heeft en tenslotte ook het actief verzamelen van documenten, foto's en ander
historisch materiaal.

Joop de Ridder was in het team een belangrijke schakel. Hij nodigde Henk Wieringa uit om ook mee
te werken in deze werkgroep. "Het is belangrijk om wat te weten over de rijke geschiedenis van je
eigen woonomgeving", vond hij.

Op 20 april 2002 startte de groep als Werkgroep Historisch Schoten en kwam onder het motto
‘Schoten komt terug’ in de publiciteit. Die dag werd achter het Schoterrechthuis aan de Vergierdeweg
de ontmoetingsplaats officieel geopend door wethouder Jur Visser.

Joop de Ridder bleef de man die steeds duidelijk aanwezig was bij het organiseren van volgende
tentoonstellingen, zoals die over de kerkgeschiedenis van Schoten in de Mariakerk.

Hij was het ook, die het boekje uitgaf over deze 125 jaar kerkgeschiedenis. Later publiceerde hij een
boekje over de zogenoemde heilige huisjes (o0.a. aan de Jan Gijzenkade). Ook was hij samen met Tony
Lindijer betrokken bij de publicatie van het boek ‘Schoten, van boerendorp tot Haarlem-Noord” in
2005. Het boek was snel uitverkocht en er volgde spoedig een vervolgdruk. Veel mensen uit Haarlem-
Noord hebben genoten van de wandelingen door het voormalige dorp Schoten onder leiding van Joop,
die daarbij deskundig uitleg gaf.

Joop de Ridder was jarenlang de spil in onze stichting. De laatste jaren ging zijn gezondheid helaas
achteruit. Toch was hij als het even kon altijd bij de vergaderingen en lezingen aanwezig en bleef hij,
altijd liefdevol gesteund door zijn echtgenote Cis, belangstellend de werkzaamheden van onze
stichting volgen.

Op maandag 13 februari was er een indrukwekkende dienst in de Mariakerk waarna Joop naar zijn
laatste rustplaats gebracht werd, op de begraafplaats vlak naast de pastorie waar hij zo lang gewoond

heeft, in het hart van Schoten.

We zullen Joop allen missen.



Schoolherinneringen uit voormalig Schoten

Er wordt momenteel door een groep vrijwilligers van onze stichting hard gewerkt aan het
opbouwen van een tentoonstelling over scholen in Schoten. Deze zal te zien zijn in de
bibliotheek aan de Planetenlaan, waar wij al vaker te gast waren. Het betreft de periode tot
aan 1945 (we laten de tijd dus verder na het annexatiejaar 1927 doorlopen). Enkele oproepen
om materiaal hiervoor beschikbaar te stellen heeft veel opgeleverd. Niet alles bleek bruikbaar
voor de tentoonstelling maar is wel interessant voor ons archief. Stukken in bruikleen worden
uiteraard aan de eigenaar terugbezorgd. Onze dank aan allen die daaraan gedacht en
bijgedragen hebben. De tentoonstelling duurt van 14 april tot 30 mei 2012.

Oproep

Voor een publicatie in voorbereiding over 'Bedrijvigheid in Schoten' zoeken wij namens
Boekhandel Gillissen & Co foto's van vooral interieurs van winkelpanden. Enige jaren
geleden is er al een oproep van die aard gedaan, toen nog voor de tentoonstelling. Van dat
materiaal is nog het één en ander bruikbaar maar misschien heeft u in uw familiearchief nog

materiaal dat u aan ons zou willen uitlenen of eventueel schenken ten behoeve van ons
archief.

Ferry Tromp en de melkhandel

Het is altijd verheugend als er een boek verschijnt over een onderwerp waar je belangstelling ligt. Dat
geldt voor ons maar ook voor velen in Haarlem-Noord voor de publicatie "Kind van de jaren vijftig".
Auteur hiervan is de journalist Ferry Tromp, geboren in 1947, dus van na de annexatie en ook van na
de oorlog, maar wel ooggetuige van de wederopbouwtijd en alle bijbehorende gebeurtenissen. Ferry
Tromp heeft een prettig leesbaar boek geschreven over zijn kinder- en vroege jeugdjaren in de
Vogelbuurt in Haarlem-Noord.

Boekhandel Gillissen & Co organiseerde in samenwerking met onze stichting op dinsdagavond 28
februari een voordracht van Ferry Tromp in een goed gevuld Parochiecentrum De Linge. Hij blijkt niet
alleen een boeiend schrijver maar ook verteller te zijn. De auteur las voor, vertelde over hoe zijn vader
een melkhandel dreef die zou uitgroeien tot de bekende keten van kaaswinkels maar ook hoe Ferry
viteindelijk koos voor journalistiek en schrijverschap. Ook beantwoordde hij vragen. Uiteraard kon
men het boek ter plaatse aanschaffen en laten signeren. Het is een stuk geschiedenis dat ons natuurlijk
aanspreekt, al is het vanaf twintig jaar na de annexatie. Maar de mensen om wie het ging, waren deels
nog echte Schotenaren, men had het Schoten nog als gemeente gekend, in de harten der mensen leefde
het voort. Een geslaagde avond en op verzoek van velen die niet konden komen, zal er nog een extra
bijeenkomst met Ferry Tromp volgen, op woensdag 4 april a.s. om 14.00 uur in de achterzaal van het
Schoterrechthuis aan de Vergierdeweg 52.

Toegang € 1,50 en graag reserveren via 023-5254815 of info@boekhandelgillissen.nl.

Uiteraard kunt het boek aanschaffen bij Boekhandel Gillissen & Co, Rijksstraatweg 125. Prijs € 12,50.

Website en e-mail
Stichting Historisch Schoten heeft een prachtige website, www.historischschoten.nl , met
veel foto’s en verhalen van vroeger.
Wilt u op de hoogte blijven van de allerlaatste nieuwtjes? Zoals een interessante lezing, onze
activiteiten tijdens de Open Monumentendagen, aanpassingen op de website en nog veel
meer? Geef dan uw e-mailadres door aan: historischschoten@gmail.com




Politieberichten

Van een verdwenen paard (7 oktober 1922)

Zaterdagmorgen mistte de heer V. uit zijn weiland onder Schoten
een paard. Onmiddellijk werd de politie gewaarschuwd, die
dadelijk een onderzoek instelde en de omliggende plaatsen met de
vermissing in kennis stelde. Kort daarop kwam reeds uit Halfweg
bericht, dat een rijksveldwachter aldaar een bekende van de politie
met een paard aangehouden had. Het bleek, dat dit het vermiste
paard was. De man, P.W. geheeten, is heden ter beschikking der
Justitie gesteld.

Postende stakers (23 juli 1920)

Gistermiddag om half 5 hebben een paar politicagenten in de

Generaal Cronjéstraat een aantal stakende bouwvakarbeiders,

die een R.-K. georganiseerde opwachtten, met de blanke sabel

uiteengedreven. Een der stakers ontving een klap met de sabel

op het hoofd, echter zonder ernstig gevolg. Politieagent in Schoten. De grootvader
‘ van een onze donateurs, mevrouw Henny

van der Lee.

Donatie 2012

Mogen we ook dit jaar weer op uw trouwe steun rekenen?

Uw donatie 2012 (minimaal € 7,50 ) kunt u storten op girorekening 95.58.333 ten name
van de Stichting Historisch Schoten, van Nesstraat 66, 2024 DP te Haarlem (onder
vermelding van donatie 2012).

Door uw bijdrage steunt u onze Stichting en houden wij u op de hoogte van onze activiteiten
en publicaties.
Wij zien uw donatie graag tegemoet. Alvast bedankt !

Met vriendelijke groet,
Frans Groskamp,
Penningmeester Stichting Historisch Schoten.
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