
 

Over de geschiedenis van Haarlem-Noord op het grondgebied  

van de voormalige gemeente Schoten 

 
 

 

 

 

 

Beste Schotenaren, 

 

Nog steeds kunnen de medewerkers van Stichting 

Historisch Schoten u, donateurs en andere 

belangstellenden, niet ontmoeten en persoonlijk spreken. 

Dankzij de vaccinaties zou er nu toch op redelijke termijn een 

einde moeten komen aan de coronacrisis. Niets is zeker maar laten we ons 

daar nu nog even aan vasthouden, geduld hebben en vooral plannen maken voor de tijd 

na deze onzekere periode. 

 

We kijken in elk geval uit naar de Open Monumentendagen, die dit jaar worden gehouden in het 

weekeinde van 11 en 12 september. Hopelijk zijn we dan zo ver dat er in de kapel van Sint Barbara 

weer een thema tentoonstelling te zien zal zijn. Meer hierover leest u in de zomereditie van het 

Nieuwsblad. In deze voorjaarseditie een bijdrage van de hand van Wim van Hooff die ons kennis laat 

maken met de geschiedenis van de omgeving van de Jan Gijzenvaart. Verder kijken we onder andere 

naar het Spaansevaartje, het groen op de Algemene Begraafplaats en naar de geschiedenis van de 

Patrimoniumbuurt, die dit jaar honderd jaar bestaat. 

Al kunnen wij elkaar (nu nog) niet persoonlijk ontmoeten, het weerhoudt ons er niet van u te blijven 

voorzien van vertellingen over en herinneringen aan de geschiedenis van het oude Schoten. 

 

Frank-Michiel Boorsma 

voorzitter Stichting Historisch Schoten 

 

 

Veranderend stadsbeeld 

Er is veel veranderd in Haarlem-Noord. Op de foto’s zien we de Paul Krugerkade rond 1935 en 

2014. Veel van de bebouwing is nog herkenbaar. Het water heeft plaatsgemaakt voor auto’s.  
 

 

 

 Voorjaar 2021 
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De kerk van Jan Gijzenvaart lag in Schoten.              Tekst: Wim van Hooff          

Als u in Haarlem-Noord ofwel in het voormalige 

Schoten woont, komt u vast weleens langs de Jan 

Gijzenvaart. Die vaart loopt prominent door 

Haarlem-Noord, passeert de Delft en gaat dan als 

een smallere vaart verder naar Santpoort-Zuid. Die 

Delft is overigens een waterweg uit de 13e eeuw! 

Was er in de begin jaren dertig van de vorige eeuw 

in Haarlem geen werkelozenproject geweest, waarbij 

de Jan Gijzenvaart verbreed en verdiept werd, dan 

had de Jan Gijzenvaart aan de Spaarnekant er nog 

net zo uitgezien, als het deel naar Santpoort. Een 

ongeveer zes meter brede zandvaart met daarlangs 

een jaagpad. In 1537 gegraven in opdracht van Jan 

Gijzen, burgemeester van Haarlem. Deze Jan Gijzen 

(verschillende schrijfwijzen: Gijzen, Gijsen, Jan    

  Gijzenvaart met  Ghijssen, of met ÿ). Zijn     

  familienaam was voluit Johan van Gijzen van 

Blankeroort, had van de verantwoordelijke landheer van Kennemerland, Reinoud III van Brederode, de 

concessie gekregen om ‘in de wildernis van Brederode’ het duin af te zanden, een zanderij dus. Het zand werd 

via de zandvaart met platbodems afgevoerd naar het Spaarne en daar overgeladen op grotere schepen, die het 

zand vooral naar Amsterdam vervoerden voor het verhogen van de veengrond. Dit ten behoeve van de 

stadsuitleg. 

 

Tussen haakjes: In Haarlem/Schoten is er nog een bekend kinderliedje: 

En daar was ereis een vrouw, die koeken bakken wou. En het deeg dat wou niet rijzen. En de pan viel om en de 

koeken waren krom. En haar man heette Jan van Gijzen. 

 

Hoewel het Jan Gijzen van Blankeroort ook wel eens tegenzat – een te duur trouwfeest van zijn zoon, deed hem 

omzien naar nieuwe inkomsten: zandwinning – verwijst dit lied uit rond 1720 naar een andere Jan van Gijzen, 

een Haarlemse wever en amateurdichter (geb. 1668). Overigens vinden we langs de binnenduinen in 

Kennemerland veel oude zandafgravingen; denk aan de Heussensvaart (vanuit Bloemendaal) of de Brouwers – 

of Houtvaart en de Rampevaart (beiden uit Overveen). De Overveense Zanderijvaart in Nat. Park Zuid-

Kennemerland, is van rond 1920.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Zanderijvaart met zandschepen, ca. 1920 (NHA).    De Zanderijvaart in 2011. 

Vooraf even wat uitleg over namen in de onderstaande tekst: 

Schoten was, tot de annexatie door Haarlem in 1927, een zelfstandige gemeente, nu Haarlem-Noord. 

Santpoort-Noord, in beginsel alleen Santpoort, werd in 1867 Santpoort Dorp, als onderscheid van Santpoort 

Station, het huidige Santpoort-Zuid. 

Santpoort-Zuid begon ooit als de buurtschap Jan Gijzenvaart; de inwoners heetten Vaarters. 

In 1867 kwam aan de spoorlijn Haarlem-Beverwijk een stopplaats voor het Provinciaal Ziekenhuis in 

Bloemendaal. ‘Station Jan Gijzenvaart’ vond men niet klinken en het werd Santpoort Station. Op dat 

moment waren er ineens twee Santpoorten: ter onderscheid werd dat toen Santpoort Dorp en Santpoort 

Station. In 1956 werd in Santpoort Dorp óók een station geopend. Toen is gekozen voor de benaming 

Santpoort-Noord en Santpoort-Zuid. (Dat was in 1921 al formeel door de gemeenteraad beslist, maar de 

‘volksmond’ hield hardnekkig vast aan de oude namen). 

Vroegste vermeldingen: Schoten in 866, Santpoort (Noord) 1350, Jan Gijzenvaart/Santpoort-Zuid 1550. 

 

      Schoterkerkpad, foto 1935 (NHA).                                       
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Aan het eind van deze vaart is het principe van afzanden goed zichtbaar in het landschap. In Santpoort-Zuid kan 

je aan de Bloemendaalsestraatweg bij de Dekamarkt en ’t Brederode Huys – met een beetje goede wil – nog zien 

tot waar men heeft afgegraven: zie het opgaande duin naar de Vinkenbaan. 

 

Voorts zal ik in dit verhaal uitleggen hoe het zo gekomen is dat Schoten en Santpoort-Zuid lange tijd een sterke 

binding met elkaar hebben gehad en op veel gebied hebben samengewerkt.                                                  

De oorzaak daarvan ligt bij de Jan Gijzen Zandvaart. Op het moment dat de vaart werd gegraven, was Schoten 

een ambacht, direct onder de Heren van Brederode. De vaart eindigde eerst in wat wij tegenwoordig Santpoort-

Zuid noemen, op de plek van de genoemde Dekamarkt. Daar begon de zandafgraving en op die locatie werd een 

aanlegplaats en een draaikom voor schepen gebouwd. 

 

 
De Jan Gijzenvaart bij de brug over de Bloemendaalsestraatweg. Op deze plek was de haven met draaikom en 

stond rechts (niet op de foto) herberg De Blauwe Druif (later café Dekker). Nu staan hier de nieuwe 

appartementen behorende bij de Dekamarkt. Let op de turfstapel rechtsonder. Ca. 1905 (NHA).  

 

Precies op deze locatie liep ook de Herenweg, die de noord-zuidverbinding verzorgde langs de duinen, van Den 

Haag naar Haarlem en Alkmaar/Schoorl. Vanuit Haarlem voerde ook de Schoterweg noordwaarts, om via de 

Vergierdeweg in Santpoort (Noord) weer bij de Herenweg te komen.  

De activiteiten rond de afzanding leidden tot de vestiging van neringdoenden. Denk aan een herberg (zand 

scheppen maakt dorstig), een timmerman en smid (reparaties aan gereedschap, karren en schepen) en arbeiders, 

die zich – al dan niet vanaf zuidzijde. tijdelijk – ter plekke vestigden. Op deze plek ontstond de buurtschap Jan 

Gijzenvaart, die in de volksmond zo heeft geheten tot ver in de twintigste eeuw.  

 

Na 1600 werd de Jan Gijzenvaart tot aan 

Bloemendaal verlengd (tot aan Johan 

Verhulstweg), daarbij de Herenweg, nu 

Bloemendaalsestraatweg, volgend. Vanaf de tijd 

dat de Jan Gijzenvaart werd aangelegd en tot 

ver in de 19e eeuw, vormden waterwegen in 

Holland de belangrijkste vervoersroutes. De Jan 

Gijzenvaart bleef dus, ook nadat de afzanding 

rond 1620 stopte, een belangrijke 

waterverbinding met het Spaarne. Dat 

betekende dat goederen op weg van en naar 

Schoten en Jan Gijzenvaart de vaarroute 

gebruikten. De route nam zelfs in belang toe op 

het moment dat de zanderij stopte en op de 

afgegraven grond, na 1600 de                   

                                                                                                       blekerijen op Jan Gijzenvaart verschenen. 

Café Dekker, ofwel Vanouds de Blauwe Druif. Foto 1962                                                                                                                                                                                         
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De blekerijen betrokken de bleekgoederen uit de wijde omtrek (Vlaanderen, Duitsland, Frankrijk, Silezië, 

Engeland) en na bewerking ging de waar weer retour. Schotenaren waren al bij de aanleg van Vaart en 

havenkom betrokken geweest, maar zagen ook brood in het vervoer van (bleek)goederen over water en weg. 

Omdat de bevolking van Jan Gijzenvaart (240 zielen) zich in het seizoen (bleken is seizoensarbeid, april-

oktober) verdrievoudigde en in omvang de Schotense populatie oversteeg (> 400 zielen in 1840), konden 

Schotense boeren en tuinders aan het einde van de vaart goed hun producten en diensten kwijt. Bedenk daarbij 

ook dat de ambachtelijke blekerij karnemelk gebruikte voor het logen en witten van Haarlems linnen. De 

Schotense boeren waren vooral melkveehouders, die extra omzet konden maken door melkverkoop aan de 

blekers. 

 

De beide gemeenschappen hadden vanaf 1537 de basis gelegd voor samenwerking en rond 1850 kwam daar nog 

een belangrijke vervolgstap bij. Hierbij speelde ‘het geloof’ een grote rol. De boeren in Schoten waren 

overwegend katholiek, zo ook de blekers op Jan Gijzenvaart, die veelal uit het katholieke Brabant afkomstig 

waren. In die tijd was er op Jan Gijzenvaart geen kerk en op Schoten stond er aan het Santpoorter Voetpad een 

noodkerk, die onder de Engelmunduskerk in Driehuis viel. Zowel Schotenaren als ‘Vaarters’ kerkten in de 

noodkerk. Rond 1845 werd het plan opgevat om een nieuwe kerk in Schoten te bouwen, maar het zou nog tot 

1857 duren voordat de Sint Bavokerk aan de Rijksstraatweg werd geopend. In de tussenliggende jaren brachten 

de bewoners van de twee dorpen geld bijeen door collecten, pinken- en bollenveilingen, jaarmarkten en donaties 

van rijke Schotense boeren en idem blekers. Lange tijd had de Bavokerk vier kerkmeesters: twee uit Schoten en 

twee uit Jan Gijzenvaart. In het noordportaal van de huidige Mariakerk, gebouwd in 1937, zit nog een 

gedenksteen waarin de namen van de pastoor en de kerkmeesters van de eerst gebouwde kerk staan vermeld (na 

de annexatie van Schoten in 1927 werd de St. Bavo omgedoopt naar O.L. Vrouw van Zeven Smarten, de latere 

Mariakerk). 

 

Aan de St. Bavokerk, of Schoterkerk, danken we de naam van het Schoterkerkpad, in de volksmond ook het 

Zwartepad genoemd. Het Schoterkerkpad was de snelste verbinding voor de kerkgangers van Jan Gijzenvaart. 

Het pad heeft eerder de Hodsonlaan geheten, naar de eigenaar van de buitenplaats Spaarn en Hove, later 

geschreven als Spaarnhove. Hodsons landerijen strekten zich uit van het Spaarne tot aan de huidige 

Bloemendaalsestraatweg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

           De St. Bavokerk en kosterswoning (1903) in ca. 1910, gezien vanaf de Meerlenboschweg. 

 

De latere eigenaar van Spaarnhove, Hieronymus (Jerôme) Sillem, was een belangrijke bankier van de Hope of 

Van der Hoop Bank in Amsterdam. Voor Van der Hoop had Sillem opgetreden als tussenpersoon voor de 

Russische tsaren. Later werd Sillem mede-eigenaar van de Van der Hoop Bank in Amsterdam en kocht hij een 

buitenplaats vlakbij zijn collega-directeur Adriaan van der Hoop, 

die op de buitenplaats Spaarnberg in Santpoort woonde. Beiden 

lieten rond 1830 hun tuinen door Jan David Zocher vernieuwen 

naar de Engelse landschapsstijl. Daarbij werden de oude hofsteden 

vervangen door een hoeve in de stijl van een Zwitsers chalet, 

passend in de romantische stijl van hun parken. Het in 1835 

gebouwde chalet aan de Wüstelaan in Santpoort is nog steeds te 

bewonderen, het chalet van Spaarnhove is in1973, als restaurant de 

Posthoeve, afgebrand. De nieuwbouw versie trof eenzelfde lot 

(locatie: naast de kinderboerderij in het Noordersportpark, nu 

nieuwbouwappartement aan de Sportweg). 
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De nieuwe St. Bavokerk had in 1857 de deuren nog niet geopend - en de kerkgangers van de Vaart konden braaf 

over de Hodsonlaan ter kerke gaan - of het buiten van Jerôme Sillem werd in 1859 op een veiling verkocht en in 

1860 gesloopt. De bestuurders van de St. Bavokerk vreesden dat met de verkoop van de grond, ook het recht van 

overpad zou vervallen, zodat de Vaarters – om bij de Bavokerk te komen – zouden moesten omlopen over 

Santpoort Dorp. Dat zou niet in goede aarde vallen, temeer omdat de nieuwe kerk al zo’n 400 meter verder van 

de oude noodkerk verwijderd was.  

Het kerkbestuur nam geen risico en kocht een strook grond van ongeveer 50 meter breed, zuidelijk van de Jan 

Gijzenvaart en strekkend tot aan de Bloemendaalsestraatweg. Het pad heeft toen een tijd Kerklaan geheten en 

later Schoterkerkpad. De volkstuinders langs de vaart huren dus nog steeds “kerkelijke” grond.   

Na de bouw van de Bavokerk was er ook de wens van een eigen katholieke school. De Openbare School aan de 

Rijksstraatweg bestond weliswaar voor 95% uit katholieke kindertjes, maar ‘eigen’ was toch beter. De 

Bavoschool werd aan de Jan Gijzenvaart gebouwd, vlak bij de Delft. De school werd, als tegemoetkoming aan 

de Vaarters, nu netjes halverwege de Jan Gijzenvaart gebouwd. Dan was dat gezeur over de kerk eindelijk ook 

afgelopen. In 1905 werd de school geopend en deze is tot 1930 in gebruik geweest. Toen werd – mede door de 

groei van Schoten – een groter scholencomplex bij de Lingestraat gebouwd. Vanaf 1948 is het gebouw in 

gebruik als Jeugdherberg Jan Gijzen, nu Stayokay. 

 

Inmiddels hadden generaties Schotenaren en Vaarters met en 

voor elkaar gewerkt, had men met elkaar in de kerk gezeten, 

had men deelgenomen aan een druk verenigingsleven, had 

men meegespeeld in harmonie St. Caecilia of Wilhelmina en 

waren de kinderen samen op school geweest. Het zal 

duidelijk zijn dat ook veel jongens en meisjes een 

huwelijkspartner ‘van over de Delft’ vonden. Ik ken er veel 

voorbeelden van (te beginnen met mijn eigen ouders en 

schoonouders). Huwelijken zullen de binding tussen de 

dorpen verder versterkt hebben. Foto rechts: Harmonie St. 

Caecilia Chris Huijboom 1926 repetitie bij de Bavo School. 

 

Kunnen wij anno 2021 nog iets terugzien van die oude tijd? Er is zoveel veranderd. Schoten is geen dorp meer, 

maar onderdeel van de stad Haarlem, de buurtschap Jan Gijzenvaart is uitgegroeid tot een deel van Velsen. Er 

loopt een drukke weg tussen de oude dorpskernen (N208) en de Bavokerk/Mariakerk is niet meer actief. Het 

goede nieuws: als je goed kijkt is er nog ontzettend veel van de oude tijd in het landschap te herkennen.  

 

Tip: ga eens bij de Stayokay op de brug staan en kijk over de Jan Gijzenvaart naar de Mariakerk… je waant je 

terug in de tijd.  

            De kwakel (1921)                               De Mariakerk met de brug over de Jan Gijzenvaart. 

De bijnaam Zwartepad wordt ontleend aan het feit dat 

het Provinciaal Ziekenhuis voor de verwarming, gas van 

de Schoter gasfabriek ging gebruiken. Aanleg van de 

buis en onderhoud van het pad moest vanaf de Delft 

door het PZ worden geregeld. Als verharding voor het 

pad hoefde men niet lang te zoeken: er lagen nog bergen 

kolengruis op het terrein, waarmee de Kerklaan werd 

verhard. En de kleur van de steenkool werkte door in de 

naam van het pad. U raadt het al: Zwartepad.  
 



6 

 

Anekdotes in een boek over de Haarlemse Ripperdakazerne. 
 

        Het exercitieterrein met barakken                                     De vroegere hoofdingang.  

 
Er is een informatief boek van Victor Frederik verschenen over de Ripperdakazerne. Het is geen dorre 

opsomming van feiten, maar een vlot geschreven verhaal vol stukjes geschiedenis van de voormalige kazerne. 

Als Victor door het rijksmonument loopt, weet hij exact hoe het toentertijd uitgezien heeft, toen jonge knapen, 

die waren opgeroepen voor veertien maanden dienstplicht, hier hun Persoonlijke Standaard Uitrusting (PSU) uit 

hun plunjebaal tevoorschijn haalden. Hij weet inmiddels precies, waar de wapenkamer was en in welke 

slaapkamer van de huidige appartementen destijds de toiletten waren.  

 

Het terrein dat de gemeente in 1881 kocht  voor de bouw van een kazerne, was eigendom van grootgrondbezitter 

Jan Pieter van Wickevoort Crommelin. Hij had last van een afnemend gezichtsvermogen en werd uiteindelijk 

helemaal blind. Dat weerhield hem er niet van met zijn grote liefhebberij door te gaan: ornithologie 

(vogelkunde). Omdat hij niets zag, was vogels spotten uiteraard niet aan hem besteed. Daarom gaf hij de jagers 

op zijn landerijen opdracht zoveel mogelijk soorten vogels te schieten en ze vervolgens te laten opzetten. Zo kon 

hij op de tast zijn 1305 vogels uit elkaar houden. Na zijn overlijden schenkt zijn dochter de enorme verzameling 

aan de Universiteitsbibliotheek in Leiden. De collectie is nu te vinden in museum Naturalis. 

 

Twee dienstplichtig militairen schrokken zich tijdens een oktobernacht in 1985 een ongeluk toen tijdens hun 

patrouille op het kazernecomplex opeens drie gemaskerde mannen uit het niets opdoken. Ze eisten onder 

bedreiging van een mes hun wapens op en de munitie die het duo veiligheidshalve in de broekzak draagt. Naar 

aanleiding van de overval werden maatregelen genomen. De wachtlopers werden voortaan met portofoons 

uitgerust en de bosjes op het terrein werden verwijderd of gekortwiekt.  

 

Frank de Boer, die al anderhalf jaar basisspeler bij Ajax was, werd begin 1990 opgeroepen voor militaire dienst. 

Defensie plaatste hem in de Ripperdakazerne, relatief dicht bij het complex van de Amsterdammers zodat hij zo 

min mogelijk trainingen hoefde te missen. Gemiddeld was hij drie dagen per week in de kazerne, als chauffeur 

van de koksschool.  

 

In 1992 woedde op amper twee uur vliegen van Nederland een afschuwelijke oorlog. Het conflict op de Balkan 

raakte dusdanig geëscaleerd, dat Bosniërs massaal op de vlucht sloegen. Een grote groep - 554 mannen, 

vrouwen en kinderen - werd ondergebracht in de Ripperdakazerne, waar eerder dat jaar de laatste militairen als 

gevolg van een reorganisatie van de landmacht waren vertrokken. Later kwamen ook minder kansrijke 

asielzoekers uit Oost-Europa en Noord-

Afrika naar het centrum. Omdat die voor de 

nodige overlast zorgden in de nabijgelegen 

winkels, werd in 1994 een open dag 

georganiseerd. De Haarlemmers schrokken 

van de primitieve omstandigheden 

waaronder de tijdelijke bewoners waren 

ondergebracht. Na afloop meldden zich 

twintig vrijwilligers om te helpen het leven 

op het kazernecomplex aangenamer te 

maken. Wie het boek wil kopen, kan het 

bestellen via www.boekripperda.nl 
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Een oude sloot, een vaartje en een riool.  

Tussen de Schoterweg en een gedeelte van de oude Algemene Begraafplaats lag sinds jaar en dag een sloot, die 

nergens voor leek te dienen; die alleen last en kosten veroorzaakte en om die reden beter gedempt zou kunnen 

worden. Voordat het Spaansevaartje gedempt was, had deze sloot een natuurlijke afwatering door datzelfde 

vaartje, dat rechtstreeks verbinding had met het Noorder Buiten Spaarne. Zo vond een vrij geregelde verversing 

van het modderige slootwater plaats. De Spaansevaart was een deel van de oude Heussensvaart, dat door de 

Spaanse soldaten tijdens het beleg van Haarlem (1572 - 1573) verbreed en uitgediept werd. Zo konden de 

schepen uit het Spaarne lossen in de buurt van ‘Huis ter Kleef’, het hoofdkwartier van de Spaanse 

opperbevelhebber Don Frederik de Toledo. Mogelijk was ook drainage van het land rondom het ‘Huis ter Kleef’ 

doel van deze verbetering van de vaart. De Binnenlandsche Exploitatie Maatschappij van Onroerende Goederen 

diende in 1905 een verzoek in voor goedkeuring van een bouwplan waarin opgenomen het rioleren van het 

Spaansevaartje. Tijdens de raadsvergadering van 30 maart 1905 werd het verzoek besproken. De heer Louwerse 

was van mening dat het maken van een straat boven een riool ongezond is en dat het vernauwen van het 

Spaansevaartje tot een riool voor verversing van het water bij de begraafplaatsen niet bevorderlijk is. Ook de 

heer Vink was van mening dat het riool dat hij heeft zien leggen veel te klein is. Uiteindelijk werd besloten het 

Spaansevaartje te dempen.  

Nadat het Spaansevaartje gedempt 

was, moest voor een andere manier 

van afwatering van deze sloot gezorgd 

worden. Er werd een rioolbuis gelegd 

van de Schoterweg af, door de 

Spaansevaartstraat en Transvaalstraat, 

helemaal naar het Spaarne. Het lag 

echter voor de hand, dat dit riool, 

hoewel uitsluitend als 

verbindingskanaal tussen sloot en 

Spaarne in gebruik, op den duur vol 

modder en vuil moest raken. Ook het 

doorspoelen ervan was niet 

gemakkelijk. In de winter van 1923-

1924 en zelfs in het voorjaar, 

ondervond men op de begraafplaats 

veel last van het hoge water, doordat 

de sloot niet meer afvloeide. Het riool 

was zo goed als geheel dichtgeslibd. 

Wat de reden was, dat er op dat 

moment geen maatregelen zijn genomen, om de sloot te dempen is niet bekend. Verbetering van de Schoterweg 

zou daarvan het gevolg zijn. Verbetering ook voor de begraafplaats en zeker een belangrijke verbetering als 

daardoor de muggenhaard achter de Hogerwoerd zou verdwijnen. In de zomer verspreidde de sloot een alles 

behalve welriekende geur. Openbare Werken was begin 1924 bezig geweest met het doorspoelen van het riool. 

Bij de gasfabriek werd daarvoor een elektrische motor geplaatst die het water in delen uit het riool zoog, waarna 

het personeel het onaangename werk had, om met bussen aan touwen de moddermassa’s te verwijderen. Het 

schijnt, dat men er na veel moeite en kosten in slaagde het riool weer ‘open’ te krijgen, zodat er weer even 

sprake was van afwatering van de sloot. Alleen demping zou afdoende en daarom wenselijk zijn. De gemeente 

Schoten verkeerde in financiële problemen en stond op het punt geannexeerd te worden door de gemeente 

Haarlem. Bij de verbreding van de Schoterweg in 1929 werd de sloot uiteindelijk toch gedempt. Het ijzeren hek 

van de begraafplaats moest worden verwijderd en er kwam een afscheiding die een tijd lang uit enige palen met 

prikkeldraad bestond. In februari 2021 is gestart met groot onderhoud aan het riool onder de Spaansevaartstraat. 

Dit was nodig om de grondwaterstand op de begraafplaats aan de Kleverlaan te verbeteren en beheren. De 

riolering loopt van de vijver op de begraafplaats naar het Spaarne. De duiker onder de Spaansevaartstraat is 

hersteld. (Een duiker verbindt watergangen met elkaar). De werkzaamheden zijn gestart bij de huidige 

omheining van de begraafplaats. De rijbaan moest deels worden opgebroken. Na jaren kwam de oude rioolbuis 

weer tevoorschijn. Ook aan de kant van het Spaarne werd de rioolbuis die al zoveel jaren dienst doet zichtbaar.  

 

 

      Een restant van het Spaansevaartje is terug te vinden in     

      de waterpartij op de Algemene Begraafplaats. 
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Ook aan de Spaarndamseweg zijn duikers 

vervangen. Al blijft een stukje geschiedenis heel 

lang onderin de bodem van Schoten weggestopt, 

zo af en toe kunnen we er toch weer iets van 

terug zien. 

Foto van de werkzaamheden februari 2021. 

 

Bron: NHA en Haarlems Dagblad 05-07-1924:  

 

 

 

 

 

 

Rijksmonument Algemene Begraafplaats en natuurgebied in de stad. 

   
Rijksmonument de Algemene Begraafplaats ligt in het gebied van de Bomenbuurt. Het is een prachtig park met 

kronkelige paden en oude bomen. De natuur op deze oude begraafplaats is dankzij een aaneenschakeling van 

groen van grote rijkdom. Naast in het oog springende bomen vinden we hier ook vele soorten kruiden en op 

steen groeiende korstmossen. Er leven diverse soorten vogels, die zich bijna continu laten horen. In de late jaren 

twintig van de 19e eeuw werd deze begraafplaats aangelegd op een groot terrein westelijk van de Schoterweg in 

de toenmalige gemeente Schoten. De eerste aanleg is een ontwerp uit 1828 van J.D. Zocher. In 1887 en 1916 

volgden uitbreidingen door respectievelijk L.P. Zocher en L.A. Springer. De oudste delen kenmerken zich door 

een landschappelijke aanleg met kunstmatige hoogteverschillen, boomgroepen, slingerende paden en diep 

liggende, onregelmatig gevormde waterpartijen. Het deel van 1828 is reliëfrijker en onregelmatiger van karakter 

dan de uitbreiding van 1887. Een opmerkelijk onderdeel wordt hier gevormd door een open plek in de vorm van 

een gazon aan de rand waarvan zich de houten kapel bevindt. De uitbreiding van Springer toont nauwelijks 

reliëf. Het geometrische ontwerp kenmerkt zich door een rechte, aan weerszijden met bomen beplante oprijlaan 

vanaf de ingang aan de Kleverlaan (zuid-noord), met aan de westzijde ervan een laan in de vorm van een halve 

cirkel. Deze halve cirkel wordt weer gehalveerd door een van oost naar west lopende laan die bij de oprijlaan in 

een rotonde samenkomt. Doordat de oprijlaan direct ten westen van het oudste onderdeel van de begraafplaats 

loopt, vormt de rotonde een centraal punt op de overgang van de landschappelijke naar de geometrische aanleg. 

Het unieke groene gebied nodigt uit voor een wandeling, vooral in het voorjaar als alles weer in bloei komt. Er 

zijn meer dan duizend bomen in tientallen soorten. 

 

Skaeve Huse aan de Vergierdeweg. 
 

Op 22 april jl. heeft de gemeenteraad van Haarlem definitief besloten dat het Skaeve Huse project nabij de 

zeventiende eeuwse boerderij Noord-Akendam aan de Vergierdeweg zal komen. Het gaat om de bouw van zes 

huisjes (met een gebouwtje voor fietsenstalling/opslag) als huisvesting voor overlast veroorzakers. Ook wordt 

een parkeerterrein aangelegd. Om de bouw mogelijk te maken, moet eerst het bestemmingsplan gewijzigd 

worden. Het gebied heeft nu een agrarische bestemming. Ook heeft het gebied de status Buitengewoon 

Provinciaal Landschap. De keuze voor de locatie Vergierdeweg zou, zegt men, ook mogelijkheden bieden voor 

het opknappen van boerderij Noord-Akendam. Het recreatieschap Spaernwoude is daar grondpachter.   

Bron: Haarlems Dagblad. 
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Vriesche of Vrouwenhek aan de grens van Haarlem. 

In de 18e eeuw werd de stad Haarlem aan de noordzijde uitgelegd met een vestingwal tussen de Pinckmolen en 

de Papentoren, met zes bastions, die nog beter dan de vroegere hoektorens tot de verdediging van de wallen 

dienden. In deze omwalling werd slechts één grote poort gemaakt, ter vervanging van de Kruis- en Janspoorten. 

Dat was de Nieuwe- of Kennemerpoort bij de tegenwoordige Kennemerbrug. Deze poort was echter niet als de 

oude poorten op verdediging berekend, maar was meer in klassieke trant gebouwd en met ornamenten en 

beeldhouwwerk versierd. Het mooie frontispice van de beeldhouwer Abraham Snellaert is na de afbraak van de 

poort in 1866 bewaard en geplaatst in de gevel van de school in de Wilhelminastraat. Er was nog een aantal 

kleinere poorten in de wallen aangebracht. De eerste, de Deymans Waterpoort, lag ongeveer ter hoogte van de 

Rozenstraat en was oorspronkelijk slechts een waterpoortje, zoals er meerdere op die plek in de wallen te vinden 

waren. Zij dienden voor het afhalen van stadsvuil met schepen in de singels.  

De tweede poort was het Friese- of Vrouwenhek aan het eind van de Kloppersingel bij het Spaarne (de singels 

om de nieuwe uitleg zijn bekend als de Schoter- en Kloppersingels), waaruit men op de Spaarndammerweg 

kwam. Deze poort bestond slechts uit een hek tussen twee stenen beren met een stenen boog daarboven en een 

ophaalbrug. Op oude afbeeldingen van het Vrouwenhek komt veelal ook de cementmolen 'Het Fortuin' voor, die 

daar, tot de ophoging van de spoorweg in 1906, bij het begin van de spoorbrug over het Spaarne heeft gestaan.  

Later was op deze hoek de uitspanning ‘De Kikkert’ te vinden. 

 

             Amsterdamse waterpoort (Vrouwenhek)1749                                                   Kennemerpoort 1865 
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Begraafplaats Sint Bavo 
O.L. Vrouw van Zeven Smarten, later bekend als de Mariakerk is nog niet officieel gesloten. De bisschop heeft 

het besluit nog niet bekrachtigd door het plaatsen van zijn handtekening en dus is er sprake van een vacuüm. Op 

woensdag- en zondagochtenden worden nog regelmatig diensten gehouden. Daarnaast worden ook nog 

uitvaartmissen gehouden. Als de sluiting door het zetten van de handtekening van de bisschop wordt 

bekrachtigd, dan komt er een eind aan de ruim zestig jaar durende band tussen de kerk en de aangrenzende 

begraafplaats, waar veel Schotenaren een laatste rustplaats hebben gevonden. Het kerkhof is aangelegd bij de 

bouw van de tweede kerk van de parochie Schoten, aan de Straatweg naar Alkmaar. Voorheen werd een 

noodkerk gebruikt nabij de Jan Gijzenkade. De ingang ligt rechts van de voormalige pastorie achter op het 

terrein. Deze kerk werd op 25 augustus 1858 toegewijd aan de Heilige Bavo. Het kerkhof lag achter de kerk. Het 

benodigde zand werd door de boeren uit de gemeenschap gratis geleverd en aangevoerd. Bij de bouw van de 

derde kerk in 1936, de O.L. Vrouw van Zeven Smarten, bleef de naam Sint Bavo kerkhof behouden. Deze kerk 

werd aan de andere kant van de Pastorie gebouwd, die daardoor enige tijd tussen twee kerken in kwam te liggen; 

een kerk in aanbouw en een kerk die werd afgebroken. Op het moment is een fusieproces gaande om te komen 

tot de Franciscusparochie. Regelmatig vragen bezoekers van het kerkhof hoe de toekomst van de begraafplaats 

er uit gaat zien. Er liggen ruim vierhonderd graven, veelal van Schotenaren. Het nieuwe kerkbestuur heeft de 

intentie uitgesproken om de begraafplaats in stand te houden.  Bron; o.a. Haarlems Dagblad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Het Priestergraf op het Sint Bavokerkhof waar veel bekende pastoors van Schoten zijn begraven 

 

 

Patrimoniumbuurt bestaat honderd jaar. 
De Patrimoniumbuurt is een buurt in beweging. Denk aan de realisatie van torenflat de Pionier aan de 

Spaarndamseweg, de verkoop van huizen aan onder meer de Kloppersingel en de komende bouwprojecten bij de 

Carpet right, Spaarneboog, Qualitiy Bakers en de herinrichting van het Nelson Mandelapark. Dit jaar viert de 

Patrimoniumbuurt haar 100e verjaardag. De wijk wil hier nadrukkelijk bij stilstaan. Een aantal enthousiaste 

wijkbewoners heeft daarom besloten om op gepaste afstand festiviteiten en activiteiten te organiseren. Er wordt 

gedacht aan een tentoonstelling, een herdenkingsboekje over de buurt, een puzzel en speurtocht en een corona-

proof buurtfeest. Er is een bewonerscommissie, een wijkraad Patrimonium en er is een aantal actieve bewoners 

met aanvulling van een tweetal werkgroepen. Stichting Historisch Schoten is gevraagd hieraan mee te doen.  

Lijkt het u ook leuk een bijdrage te leveren? Neem dan contact op met Arnold Strien 06 222 137 34 of e-mail: 

ahjvanstrien@live.nl 

Over het ontstaan van de Patrimoniumbuurt. 

Wanneer men een stadsplattegrond van rond 1900 bekijkt, dan valt het op dat het gebied ten noorden van de 

Kloppersingel nog onbebouwd was. Tot 1918 was hier de uitgestrekte boom- en bloemkwekerij Rozenhagen van 

de firma Zocher en Co. gevestigd. Hij had de grond van de voormalige buitenplaats ‘Vredenrijk’ al in 1801 

aangekocht en daar de gronden van kwekerij Rozenhagen aan toegevoegd. Het was een landelijke enclave tussen 

het stadscentrum en de nieuwbouw van de naburige gemeente Schoten. Langs de Schoterweg stond incidentele 

(villa) bebouwing. Langs het Spaarne was een aantal bedrijfsgebouwen te vinden. Direct ten noorden van het 

gebied waar in 1921-1923 de Patrimoniumbuurt zou verrijzen lagen vanaf 1885 de Werf Conrad en de 

Haarlemse IJzergieterij. (De Werf Conrad werd in 1932 verplaatst naar de overkant van het Spaarne. De 

ijzergieterij ging in 1931 failliet). In 1912 berichtte B&W van Haarlem naar aanleiding van een verzoek van de 

Haarlemse Soda Fabriek aan de directeur van Openbare Werken, ir. L.C. Dumont dat zij een voorstel zouden 

doen voor het vaststellen van een nieuwe rooilijn van de Spaarndamseweg. 
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Deze zou verbreed worden tot 18 meter. Dit was voor Dumont aanleiding om voor het gehele gebied een 

uitbreidingsplan te ontwerpen. Of de bestemming van kwekerij op het grondgebied van Zocher daarbij 

gehandhaafd kon blijven, was op dat moment niet duidelijk. Er moest een ontsluitingsplan komen, omdat het 

gebied aan drie zijden door water 

omgeven werd, te weten: de 

Kloppersingel, het Noorder Buiten 

Spaarne en de haven met kanaal van de 

Werf Conrad. In 1913 werden plannen 

gepresenteerd voor bebouwing. Direct 

achter het te bebouwen gedeelte grond lag 

de gemeentegrens met Schoten. Deze 

buurgemeente, die tot voor kort altijd het 

karakter van een plattenlandsgemeente 

had gehad, begon in deze tijd zelf ook tal 

van bouwactiviteiten te ontwikkelen, 

waardoor het landelijke karakter van de 

gemeente snel verdween. Er volgden nog 

vele plannen, die geen van allen tot 

uitvoer werden gebracht. De Eerste 

Wereldoorlog zorgde voor nog meer 

vertraging van de bouwplannen. In de zomer van 1919 werden de gronden uiteindelijk aangekocht door 

werkliedenverbond Patrimonium, opgericht op 10 oktober 1882. Een van de doelstellingen was het verbeteren 

van de volkshuisvesting voor de arbeidende klasse. Vanwege deze doelstelling kwam het niet in aanmerking 

voor Rijkssubsidie. Daarom werd in 1918 Woningstichting Patrimonium opgericht. De gronden konden daarna 

worden aangekocht en er werd een plan gepresenteerd voor de bouw van 43 blokken met 313 arbeiderswoningen 

en 5 winkelwoningen in de Vrouwenhekstraat en omgeving. Op aandringen van de gemeente Haarlem werden 

daar nog eens acht bouwblokken met 81 middenstandswoningen aan de Kloppersingel aan toegevoegd. In 1920 

werd begonnen met de bouw van deze woningen. Nadat eerst de arbeiderswoningen in de Rozenhagenbuurt 

werden opgeleverd, vond oplevering van de middenstandswoningen aan de Kloppersingel plaats op 19 

november 1921. In een zijgevel van een arbeiderswoning op de hoek van de Johannes de Breukstraat en 

Zocherstraat nr. 39 werd een gedenksteen onthuld. Er is een groot aantal gevelstenen in de wijk geplaatst. In de 

Rozenhagenstraat bevinden zich vier gevelstenen die de jaargetijden uitbeelden. Gevelstenen met het randschrift 

‘Vrouwehek’ en ‘Kennemer of Nieuwpoort’ zijn te vinden in de Vredenrijkstraat 5-7 en Zocherstraat 79, 

genoemd naar de voormalige toegangspoorten. 

Gevelsteen Nieuwe Gracht Producties 

Eric Coolen heeft een prachtig ontwerp gemaakt naar aanleiding van een 

zelfportret van een jonge Judith Leyster. Dat is gedaan op verzoek van de 

bewoners van de Judith Leysterstraat. Zij wilden een verfraaiing in de 

buurt in de vorm van een muurschildering of iets dergelijks. Hiervoor 

kwamen ze bij Eric Coolen en Michaëla Bijlsma terecht en ontdekten dat 

dit tweetal prachtige gevelstenen ontwerpt en maakt, die op verschillende 

plaatsen in de stad zijn aangebracht. Op verzoek van de buurtbewoners is 

een ontwerp gemaakt met een aantal actuele bijzonderheden hieraan 

toegevoegd. De gevelsteen wordt geplaatst als de bewoners samen weer 

een feestje kunnen geven, dus na corona. 

 

 

Schoter Nieuwsblad. 

Redactie:  Ton van Beelen,  Frank Boorsma,  Harry van Beelen. 

Geraadpleegde bronnen: Haarlems Dagblad, Noord Hollands Archief. Krantviewer, div. internetsites. 

Website:    www.historischschoten.nl  

Facebook:  “over Schoten en Haarlem-Noord” en  “Haarlem Noord” 

Weblog:     Haarlem-Noord:   https://haarlemnoord.com/ 
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Schotervlieland 
 

De heerlijkheid Schotervlieland was betrekkelijk groot. Zij strekte zich ten noorden van de Schotervliet uit en 

werd ten oosten en westen begrensd door het Spaarne en de Delft. Het tweede gedeelte van de naam, de uitgang 

‘vlieland’ zou kunnen wijzen op een laag terrein waar water overheen stroomt. Dit was een soort vluchtheuvel, 

die men kon gebruiken als het water over de Velserdijk stroomde en het land, tot aan Haarlem toe, onder water 

liep, hetgeen nogal eens gebeurde. 

 

Op den 14 en 15 november 1775 rees het water van het IJ 93 duim boven het peil, en vloog met een stortvloed 

over den Slaperdijk heen, al de landen rondom Haarlem overstromend. 

 

De oudst bekende gegevens van Schotervlieland dateren van 1414. Op donderdag 1 augustus 1414 wordt 

Barthout van Assendelft door Graaf Willem beleend met de ambachtsheerlijkheid van Vlieland. Uit het geslacht 

van Assendelft is het in 1470 gekomen aan Gerrit van Berkenrode, die het van Albrecht van Assendelft 

verkreeg. Nog in 1545 wordt deze Gerrit van Berkenrode als ambachtsheer genoemd. In 1621 verkreeg de 

laatste heer van Berkenrode de heerlijkheid. 

 

Dirck van Haerlem van Berkenrode, Heer van Berkenrode, Schotervlieland ende Linden, verlijdt met de 

gemelde Leen goederen maandag den 7den Mei 1621, jongman, ende eenig mans-oir van dit oud, edel ende 

vermaerd geslachte van Haerlem.  

 

Toen in 1640 Dirck van Brederode stierf zonder mannelijke nakomeling, verviel de heerlijkheid aan de Staten 

van Holland. In 1632 waren er 33 huizen in Schotervlieland. Honderd jaar later waren dat er 65. Verder, zo staat 

in de boeken, was er geen kerk. De heerlijkheid bezat geen eigen rechtbank, maar verviel onder Schoten. Wel 

bezat zij een eigen schout; de oudst bekende, Pieter Gerritszoon, wordt in 1576 genoemd. In dat zelfde jaar 

waren Arjan Claeszoon en Jan Willemszoon er schepenen. Veel later in 1647 was Daniël de Keijser schout en 

secretaris. Hij werd gesteund door vijf schepenen; Jan Dirckszoon, Cornelis Gijsbertszoon, Cornelis Arissen 

Dreger, Symon Teunissen en Jan Dircksen Roothooft. Als laatste eigenaar van Schotervlieland, voordat de 

heerlijkheid in de gemeente Schoten zou worden opgenomen, wordt dan nog omstreeks 1804 de familie Hooft 

van Vreeland genoemd. Volgens een telling, gedaan in 1817, bedroeg het aantal inwoners van Schotervlieland 

toen 48 zielen. Het agrarische karakter van de Schotervlielanders komt naar voren in de verkoopakten waarin 

meermalen sprake is van welvoorziene boerderijen, zoals we lezen in 1728 

 

een huysmanswoninge, stallinge, hooyhuis, nieuwe karnmolen, pink en somerhuys, mitsgaders een stuk weyland, 

groot drie morgen twee hondert drie en zestig Roeden. 

 

Merkwaardig is het stuk dat betrekking heeft op de nalatenschap van Willem Aris Hoek, gewoond hebbende in 

Schotervlieland. Het stuk, dat gedateerd is op woensdag 24 mei 1810, legateert 

 

Ten behoeve van de Roomsch Katholieke Kerk van Schooten en Gehugten, het stuk land genaamd ‘de Roosen’ 

gelegen onder de banne van Schotervliet.  

 

Hier blijkt  dat er toen reeds een kerkgemeenschap in Schoten moet zijn geweest.  

 

Uit het archief van Theo Kooijman. 

                 Stichting Historisch Schoten. 

               

                  Donatie tenminste € 7,50 per jaar          

                  IBAN: NL 63 INGB 0009 5583 33  

t.n.v. van Stichting Historisch Schoten,  

Fregat 44, 1991 MB Velserbroek  

gaarne met vermelding van “donatie” en uw 

naam en adres. Door uw bijdrage steunt u onze 

Stichting en kunnen wij u op de hoogte houden 

van onze activiteiten en publicaties.  

 

 

Al 31 jaar expert in print- en drukwerk in de 

Cronjéstraat. Printen op elk materiaal. Foto’s op 

aluminium in de hoogst mogelijke kwaliteit. 

Digitaliseren en reproduceren van oude 

documenten. Prints, borden, displays, panorama 

panelen en foto producten.  


