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Bezoek uit Heemstede aan Schoten

De Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek (HVHB) neemt in haar Jaaragenda altijd
¢én of soms meerdere excursies op naar omliggende plaatsen. Enige tijd geleden vroegen zij
onze voorzitter het oude Schoten eens te bezoeken en daar rondgeleid te worden.

Dat was even nadenken, want Schoten kent wel wat bezienswaardigheden maar die liggen
nogal ver uit elkaar. Het is platteland geweest, geen stadje met een compact centrum. Maar de
voorzitter bedacht iets dat misschien wel aardig zou kunnen zijn.

Op zaterdag 17 april meldden zich ongeveer 25 deelnemers aan voor wat onder leden van de
HVHB was aangekondigd als ‘een ochtend in Schoten’. In de recreatiezaal van
verzorgingshuis Het Schoterhof werd koffie gedronken en een kennismaking met onze
stichting volgde. In de gangen van het verzorgingshuis hingen panelen die deel uitmaakten
van onze tentoonstelling in de bibliotheek eerder dit jaar en de voorzitter vertelde hier wat
over. Vervolgens werd een wandeling gemaakt naar het Schoterrechthuis via het Schoterbos.
Theo Kooijman - onze gewaardeerde ‘Schotenkenner’- gaf hierbij uitleg over wat er
onderweg te zien was zoals de heilige huisjes, de plaats waar ooit boerderij Duineveld gestaan
heeft en de oorsprong van de Mariakerk. Na een bezoek aan de binnenplaats van het
Schoterrechthuis keerden wij weer terug naar Het Schoterhof.

Het was voor velen een leerzame en verrassende rondleiding. Sommigen hadden nooit
geweten dat over dat landelijke Schoten ‘aan de andere kant van Haarlem® zoveel bijzondere
details te vertellen waren. Omdat men ook de Mariakerk nog wel van binnen had willen
bezichtigen en de begraafplaats achter de kerk, zou wat ons betreft een vervolgbezoek kunnen
plaatsvinden.

Verder verwachten wij de uitnodiging voor een tegenbezoek aan ‘historisch Heemstede’
waaraan de donateurs van onze stichting kunnen deelnemen. U wordt hierover op de hoogte
gehouden!

Bekijk Schoten eens per fiets!!

Op zaterdag 17 juli as. is er een fietstocht langs
bekende en minder bekende plekjes van ons mooie
Schoten. We vertrekken om 10 uur vanaf de
Kennemerbrug en zijn rond half 2 bij café Schoten
aan de Rijksstraatweg, tevens eindpunt. Daar bieden
we u een kopje koffie aan.

Verzamelen bij de viskraam op het Frans Halsplein.
Komt u ook? We hebben alvast mooi weer besteld!

Opgeven bij Theo Kooijman (gids): 023 — 5400566
of t.kooijmandevreede@upcmail.nl




Open Monumentendagen 2010

Jaarlijks worden in stad en land de Open Monumentendagen georganiseerd. Organisaties die
iets van de monumentenrijkdom in hun omgeving willen laten zien, worden altijd van harte
uitgenodigd hieraan deel te nemen.

Stichting Historisch Schoten heeft hier in het verleden aan meegedaan en wel door in
samenwerking met de Mariakerk aldaar een open dag te houden waarbij geschiedenis van
deze kerk en Schoten aan bod kwamen.

Vorig jaar waren wij present in de kapel van begraafplaats St.Barbara aan het Soendaplein.
De kapel kon bezichtigd worden, er werd een korte film met uitleg over de kapel en
begraafplaats vertoond en men kon de geschiedenis van Schoten bekijken aan de hand van
fotopanelen. Er kwamen veel bezoekers en ook dit jaar zullen we, met medewerking van de
beheerder van de begraafplaats, op deze historische locatie aanwezig zijn.

Medewerkers van Stichting Historisch Schoten heten u van harte welkom de kapel te
bezoeken en in alle rust over de sfeervolle begraafplaats St. Barbara te wandelen. U vindt de
kapel en begraafplaats aan het Soendaplein no. 27, recht tegenover Albert Heijn.

De Open Monumentendagen zijn dit jaar op zaterdag 11 en zondag 12 september 2010.
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Wie het weet mag het zeggen...

Onderstaand (verkort) artikel is afkomstig van de heer Teije T. Osinga uit Qudemirdum (Fr.).
Wij zijn erg benieuwd of er nog Oud-Schotenaren zijn die antwoord op zijn vragen weten.

U kunt uw reacties sturen naar de redactie (zie colofon).

Ruim honderd jaar geleden werd op 24 april 1908 in het Noord-Hollandse Schoten een
vereniging opgericht met de naam Evangelisatie Schoten. Deze vereniging kende een
tweeledig doel. Ten eerste het verspreiden van het evangelie (door o.a. schriftuitleg,
godsdienstonderwijs, huisbezoek. zondagsschool). Ten tweede het meewerken aan de bloei
van de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk. In de statuten van 22 oktober 1910 staat: ‘in
samenwerking met den kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente te Spaarndam, den geestelijken
bloei te bevorderen van het kerkelijk tot Spaarndam behoorende Schoterkwartier ',
In 1915 verstrekte de hervormde synode 5000 gulden voor de bouw van een eigen hervormde
kerk in Schoten. Waarschijnlijk was dit de Julianakerk, die in 1917 werd ingewijd. Daarvoor
werden de godsdienstoefeningen van de vereniging vermoedelijk gehouden in een lokaliteit
aan de Colensostraat.
Wie heeft antwoord op de volgende vragen:

- Wie waren de oprichters van deze vereniging?

- Bestond er inderdaad een lokaliteit aan de Colensostraat?

- Wie waren de voorgangers in de godsdienstoefeningen?

- Is (was) de gemeente rond de Julianakerk inderdaad de voortzetting van genoemde

vereniging?
- Bestaan er foto’s van beide gebouwen?
- Kende de vereniging ook zogenaamde hulpverenigingen zoals een jongelings-, een
knapen- en een meisjesvereniging?



Ruim 100 jaar oud en toch weer bij de tijd

Onlangs was in het Haarlems Dagblad te lezen, dat de
gemeente een aantal uurwerken van historische
gebouwen weer op tijd wil laten lopen. Ook het
voormalig raadhuis van Schoten aan de Rijksstraatweg
werd hierbij genoemd.

Het raadhuis is gebouwd in 1907, een jaar later is het
uurwerk gemaakt. Het is afkomstig van de firma
Eijsbouts uit Asten (N.Br.). Deze fabriek mag zich de
enige nog bestaande torenuurwerkenfabriek in
Nederland noemen.

Het zware ijzeren uurwerk staat op de zolder van het
gebouw. Daar heeft het jarenlang, als gevolg van
ouderdom en roestvorming, stilgestaan.

Zoals bekend is het voormalig raadhuis nu verhuurd. Beneden zit een kantoor van Kontext, de
eerste verdieping wordt bewoond. Toen het uurwerk na reparatie weer aan de gang werd gezet
kon de bewoner, die zijn woonvertrekken pal onder de houten zoldervloer heeft, het
doordringende getik zeer duidelijk horen. Begrijpelijk dat daarom is besloten de klok alsnog
stil te laten staan.

Nu echter de houten vloer voldoende is geisoleerd mag de klok zijn werk hervatten, zodat de
wijzers weer de juiste tijd aangeven. Het slagwerk is jammer genoeg in dermate vervallen
staat, dat het niet te horen zal zijn.

Vakmanschap is meesterschap, het
ruim honderd jaar oude uurwerk loopt
nog steeds als een zonnetje. Zij het dat
er een paar moderne snufjes aan zijn
toegevoegd. Vroeger moest elke dag
iemand naar boven om het uurwerk op
te winden, tegenwoordig heeft een
elektromotor die taak overgenomen.
Ook heeft de klok een zogenoemde
slingervanger gekregen. Dit
apparaatje, aangesloten op een
atoomklok in de buurt van Frankfurt,
laat de klok enkele keren per dag heel
eventjes stilstaan. Zodoende loopt hij
exact op tijd.

In deze tijd, waarin we op het autodashboard, op ons horloge, mobieltje of waar dan ook de
juiste tijd kunnen aflezen, is een torenklok wellicht overbodig. Toch zullen hopelijk veel
Schotenaren het waarderen. dat de klok op ons mooie oude raadhuis weer helemaal bij de tijd
is.



Zoekplaatjes

e “Huis met de dobbelstenen”
Onlangs kwam er een vraag binnen van €én van onze donateurs over het pand aan de
Rijksstraatweg met daarin een zonweringwinkel (no. 88-90, tussen de pizzeria en de
fietsenwinkel, tegenover de boekhandel van Gillissen). Dit pand scheen volgens vele oudere
Schotenaren de bijnaam “Huis met de dobbelstenen™ te hebben, omdat er ooit dobbelstenen
van steen op de voorgevel hadden gezeten. De vraag is nu, waar die dobbelstenen zijn
gebleven, waarom ze er 0oit op zaten en wie ze er wanneer afhaalde.
De huidige eigenaren zouden er zelfs voor voelen het in die oude staat terug te brengen. Het
zou dan natuurlijk aardig zijn als de achtergrond c.q. historische context bekend werd.
Eventuele reacties hierop zijn te melden bij de redactie.

e Vorig zoekplaatje (2009)
In de wintereditie van dit blad stond een zoekplaatje met de afbeelding van een kerkinterieur.
Wij hebben ten onrechte gemeld dat hierop geen reacties waren gekomen. Want zowel de heer
J. Smit als mevrouw R. van Beek wisten ons te melden dat het hier ging om een kapel in het
Luciagesticht aan de Kloosterstraat in Haarlem-Noord / Schoten. Inmiddels is dit allemaal
verdwenen en staan er op deze locatie o.a. appartementen. Twee goede antwoorden dus met
excuses aan beiden voor de late reactie hierop!

Tot slot

De medewerkers van Stichting Historisch Schoten wensen u, of u nu op vakantie gaat of
gewoon lekker thuis blijft, een fijne zomer!

i
De familie Beijnes, bekend van de fabriek van rijtuigen en spoorwagons op een zomerse dag op de Kleverlaan.

(foto 1898)
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